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Dames en heren,  

Hugo de Groot spreekt tot de verbeelding! Kinderen op de basisschool leren over zijn 

heldhaftige ontsnapping in een boekenkist uit Slot Loevestein. Je ziet het helemaal voor je! 

Zeker als Delftenaren voelen we ons verbonden met deze man en zijn heldhaftige daad en, 

sterker, volgens Delftenaren die er verstand van hebben, staat de enige echte boekenkist 

zelfs bij ons in het Prinsenhof! Een verhaal geborgen en gekoesterd in onze vaderlandse 

geschiedenis.  

Maar ook om de actuele waarde spreekt Hugo de Groot tot de verbeelding. In een tijd 

waarin de internationale rechtsorde onder ongekende druk staat en op vele plekken het 

oorlogsrecht geschonden wordt. In deze tijd is de erfenis van Hugo de Groot relevanter dan 

ooit.  

Hij legde 400 jaar geleden de basis voor het internationaal recht zoals we dat vandaag de 

dag kennen. Zijn ideeën over vrede, vrijheid en recht veranderden de wereld. Hij legde 400 

jaar geleden de basis voor het internationaal recht zoals we dat vandaag de dag kennen. Zijn 

ideeën over vrede, vrijheid en recht veranderden de wereld. 

 

Hij liet zich leiden door het ideaal van vreedzaam samenleven in een wereld van 

verschillen. De daaraan verbonden waarden zijn universeel, nog steeds onvervangbaar en 

verdienen het, net als 400 jaar geleden, om voor te strijden.  

En vandaag spreken we over zin…… Kijkend naar het tafereel van gebeurtenissen van 

vandaag de dag vraag ik me meer dan ooit af wat zin is, de zin van al die oorlogen en geweld 

in de wereld. Waarom is het niet mogelijk om vreedzaam naast elkaar te leven, elkaar het 

licht in de ogen te gunnen, samen iets moois te maken van het bestaan, die korte tijd 

waarop je op deze aarde woont? De zinloosheid van de actuele gebeurtenissen lijkt meer 

dan ooit verbijsterend en ook ontmoedigend.    En toch vanavond dat thema: Zin.  

Wat is zin? Zin heeft voor mij alles te maken met betekenis geven, betekenisvol leven, 

betekenisvol zijn als mens. Ik vind dit heel mooi verwoord door de joodse filosofen Levinas 

en Buber. Hun theorie is dat een mens alleen tot z’n recht komt in relatie tot de ander, dat 

raakt voor mij de kern. Waarbij Levinas het woord Ander met een hoofdletter schrijft om te 

benadrukken dat die Ander er niet enkel is om jouzelf te kunnen definiëren, maar dat die 

Ander een uniek wezen is, met een eigen waardigheid.  

Onze spreker van vanavond, Marjan Slob, gaat zo meteen dieper op het thema ‘Zin’, of beter 

nog ‘Zin in Delft’. Beter, want waar we mondiaal ons vaak machteloos voelen hoeft dat 

lokaal zeker niet zo te zijn, integendeel!  

Van harte welkom in Delft, mevrouw Slob!  



Marjan Slob is schrijver, denker en spreker. Ze was de afgelopen twee jaar ‘Denker des 

Vaderlands’ (Denker der Nederlanden). Een belangrijke vraag die zij zichzelf en anderen 

stelt, is: ‘Hoe kun je als mens een goed leven leiden op deze aarde?’ Een mooie vraag.  

Het antwoord zal zeker niet voor iedereen hetzelfde zijn. Maar ik denk dat een ieder die 

hierover nadenkt, uiteindelijk wél uitkomt bij de ander.  Dat geldt ook voor mij persoonlijk. 

Iets voor een ander doen, geeft mijn leven zin. Ik help er de ander mee én het maakt mij blij. 

Een prachtige Bijbelse uitspraak is niet voor niets: ‘Het is beter te geven dan te ontvangen.’  

Maar het is nog meer dan dat: zodra je iets voor een ander doet, ontstaat een gevoel van 

verbondenheid. En dát is een kracht die we meer dan ooit nodig hebben in deze tijd.     

Als voorbereiding op deze lezing heeft het comité vraaggesprekken georganiseerd met 

verschillende Delftenaren. Zij stelden hen vragen als: ‘Wat maakt dat jij zin hebt in Delft?’En 

‘Wat maakt Delft tot een verbonden stad?’ Het is boeiend om te zien wat Delftenaren hierop 

antwoorden. Hoewel de antwoorden natuurlijk verschilden, kwam ook hier altijd ‘de ander’ 

om de hoek kijken. We kúnnen niet zonder onze medemens.   

In een verbonden stad, die we als Delft willen zijn, vormt zin en zingeving een belangrijke 

basis voor verbinding tussen mensen. Ik zie dit op zoveel plekken in de stad! In onze wijken 

en buurten waar mensen zich inzetten voor elkaar, de buurman of buurvrouw, voor open 

tafels waar iedereen welkom is om samen de maaltijd te delen. In kerken waar diaconieën 

de kwetsbare medemens centraal stellen, en men ook zelf vaak een hechte gemeenschap 

vormt. In organisaties als DOK en Cultuurhuis, waar het samen beleven van kunst en cultuur 

leidt tot sterke verbinding. Of bij onze studentenverenigingen, die allerlei activiteiten 

organiseren om zich te verbinden met andere, vaak kwetsbare, groepen in de stad.     

Al die initiatieven maken onze stad tot een stad met een menselijke maat maken, een 

verbonden stad.      

Op veel plaatsen dus een verbonden stad. Maar toch niet altijd. En ook niet overal. We zijn 

een thuis voor veel verschillende mensen. Mensen die al lang verbonden zijn aan Delft of 

mensen die van elders komen. Mensen uit de buitenwijken en uit de binnenstad. Reguliere 

stadsbewoners en studenten. Al die verschillende groepen mensen zijn zeker niet altijd met 

elkaar verbonden. Meerdere geïnterviewde Delftenaren benoemen dit ook: we leven vaak te 

zeer in onze eigen bubbel. Verbinden is dus iets wat we misschien vaker bewust moeten 

doen, als Delftenaren vanuit onze verschillende kringen.    

En juist als inwoners zélf initiatieven nemen en dragen, wordt die verbondenheid nog groter. 

Zoals een van de geïnterviewde Delftenaren zegt: ‘De overheid doet al genoeg. Initiatieven 

van onderop zijn belangrijk.’     

Daar sluit ik me van harte bij aan! Ik geloof in de kracht en het initiatief van mensen zelf. 

Alleen door daar ruimte aan te geven en deze waar mogelijk te stimuleren versterken we de 

gemeenschapszin in onze stad. Een gemeenschap waar mensen naar elkaar omzien, elkaar 

helpen, werkelijke aandacht schenken aan elkaar. Een gemeenschap waar mensen tot hun 

recht komen en van betekenis kunnen zijn voor elkaar.     



Lieve mensen, van harte welkom in de Nieuwe Kerk bij deze Hugo de Groot-lezing! We gaan 

luisteren naar Marjan Slob, hoe zij denkt over verbondenheid, betekenis en ‘Zin in Delft.’  

Maar voordat ik haar het woord geef, wil ik graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt 

om van deze avond een inspirerende gebeurtenis te maken! Dank aan de organiserende 

partijen: de Stichting Hugo de Groot-lezing, de Raad van Kerken Delft, TOPDelft, Platform 

Delftse Bruggen en de gemeente Delft. Dank ook aan Delftenaar Sheila Sitalsing voor het 

begeleiden van deze avond.  

Laten we deze mooie traditie ook na vandaag voortzetten met elkaar!   

Ik geef nu graag het woord aan Marjan Slob en wens u van harte een mooie en zinvolle 

avond! 

 


