
Impressies stadsgesprek 

 

Na afloop van de lezing door Marjan Slob leidde schrijver en journalist Sheila Sitalsing het 
stadsgesprek. Hieronder volgt een verkorte weergave van enkele opmerkingen en 
aandachtspunten die werden aangedragen door het publiek. 

De lezing eindigde met het beeld van de spreeuwenzwerm. ‘Hoe verbindt u zich als spreeuw 
in de meute?’, vroeg Sheila Sitalsing aan de toehoorders. Maar wat als de club de verkeerde 
kant op vliegt? 

Marjan Slob denkt niet dat je kunt weten wat goed of fout is. Je kunt alleen je gevoel volgen. 
Pas achteraf weet je wat goed is. Pascal raakte ontheemd: kunnen we dat vertalen naar 
eenzaamheid? En hoe gaan we hiermee om? 

*In Delft kennen we de ‘Coalitie Een tegen eenzaamheid’. Er is veel eenzaamheid bij 
ouderen (mensen in hun omgeving hebben het druk: gedag zeggen moet kunnen), maar ook 
bij studenten (prestatiedruk: ruimte om vrienden te maken is belangrijk).  

Verschillende mogelijkheden om contact te maken werden genoemd:   
*Taalcafé Delft: er moeten plekken zijn waar je naar toe kunt voor een kop koffie of een 
gesprek. Vrijwilligers organiseren dat op verschillende manieren. De plekken waar dit 
gebeurt zouden “gratis” moeten zijn, zoals in DOK.  
*Het draait niet om de koffie, maar om geconcentreerde aandacht: “begroet je buren en ken 
de naam van zijn/haar hond”. 
*Bij Uit de Kunst zijn mensen op maandag, dinsdag en woensdag welkom.  
*In de kerken is er elke dag ergens gratis koffie.  
*Diaconaal centrum De Jessehof biedt naast koffie ook een maaltijd en er zijn computers en 
een biljart.  
*De Moestuin in de Poptahof is een laagdrempelige ontmoetingsplek.  

Marjan Slob noemt dit hartverwarmende initiatieven. Eenzaamheid is lijden aan een gebrek 
aan verbinding. Voor iedereen is dit verschillend. Daarom zal voor iedereen de oplossing ook 
verschillend zijn. 

*Word lid van een vereniging.  
*De hockeyvereniging is een plek waar je op mensen terug kunt vallen, waar je samen 
plezier maakt en leert van elkaar. *Vanuit Hudito is in Tanthof-West een 
buurtsportvereniging opgezet om de hockeyvereniging toegankelijker te maken. Vrijwilligers 
helpen met het vervoer naar de vereniging.  
*De clubhuizen van de volkstuinvereniging zijn belangrijke ontmoetingsplekken (ook 
opengesteld voor niet leden).  

Mensen steunen elkaar bij het verwerken van moeilijkheden in hun leven. Verenigingen 
zouden nazorg moeten geven aan mensen die niet langer naar de vereniging toe kunnen 
komen. 

*Kunst kan ook heel verbindend zijn, zoals bij het Kunst en Cultuurhuis Delft, studio’s van 
Stunt, creatief Atelier e.a. *Volksdans kan mensen met verschillende achtergronden 



samenbrengen.  
*De stadspredikant initieert activiteiten op de rand van kerk en samenleving, zoals 
stadsgesprekken. 

Word vrijwilliger: gepensioneerden hebben capaciteiten en tegelijkertijd houdt 
vrijwilligerswerk hen jong en biedt een sociaal netwerk.  

*Maak werk van verbeterde toegankelijkheid. Ook met een scootmobiel is de fysieke 
toegankelijkheid beperkt. Daarbij impliceert een chronische ziekte ook vaak een laag 
inkomen, waardoor activiteiten economisch niet mogelijk zijn. Daarom is het Sport- en 
Cultuurfonds heel belangrijk.  
*Er is veel te weinig bekend over waar je naar toe kunt. Voor ouderen moet dat op een 
andere wijze dan online. Wat gebeurt er in de verschillende buurthuizen?  
*Via de wijkkranten en lokale bladen kun je mensen het beste informeren. Online kan dit via 
Delft Helpt Elkaar.  
*Op de website citykerk-delft.nl staat een sociale kaart.  
*Human House Delft is een netwerkorganisatie die zich door middel van warme contacten 
inzet om elkaar te kunnen vinden.  
*Ga de straat op en de verschillende buurten/communities in. *Nodig je 
buurman/buurvrouw uit om mee te gaan.  
*Delft verdient een stadspsycholoog (als logisch vervolg op de stadsfilosoof en de ‘waarom 
waarzegster’): iemand die een luisterend oor biedt en daar ook iets mee doet. 

Is een kopje koffie voldoende of zoeken mensen iets diepers? Marjan heeft studies gedaan 
naar existentiële eenzaamheid. Er zijn veel mensen die lijden aan een gevoeld gebrek aan 
verbinding, met andere mensen of met de natuur/omgeving of met zichzelf. Daar is geen 
algemene oplossing voor. Verbinding moet van twee kanten komen. Niet alle vormen van 
eenzaamheid zijn te verhelpen. 

Wat als de afstand te groot is om verbinding te maken? 
*Ervaringsdeskundigen kunnen elkaar helpen, zoals na kindermisbruik.  
*Een coach kan mensen helpen om een passende groep te vinden.  
*Mensen bereik je het gemakkelijkst met eenvoudige taal.  

 


